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Wachten of verwachten? 

 

We hebben allemaal wel eens 008 gedraaid. Hét middel om een telefoonnummer te weten te komen dat 

we in het telefoonboek niet konden vinden. Ongetwijfeld heb je bij 008 moeten wachten op de “10 

wachtenden voor u”. Het irriteerde je misschien. Je had haast, “er zijn 5 wachtenden voor u”, en dan nog 

een keer “er zijn 5 wachtenden voor u”.  

Ondertussen hield je de tijd angstvalling in de gaten, het is echt dringend, er is geen tijd te verspillen! 

En dan het vriendelijke “Inlichtingen”. 

Op jouw vraag zoeken zij het antwoord. Niet altijd kan het nummer verstrekt worden: “Het spijt me, maar 

het door u gevraagde nummer, is een geheim nummer”. 

 

Wat een geduld moeten we soms hebben om antwoord van 008 te krijgen. 

Wat een geduld moeten we soms hebben om antwoord van God te krijgen. 

 

Lezen:  Johannes 10: 1-6 

 

STV 

1  Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar 

van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 

2  Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. 

3  Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij 

name, en leidt ze uit. 

4  En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen 

volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 

5  Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de 

stem des vreemden niet kennen. 

6  Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen 

sprak. 

 

HSV 

1  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van 

elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 

2  Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 

3  Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen 

schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 

4  En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de 

schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 

5  Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat 

zij de stem van vreemden niet kennen. 

6  Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, 

betekende. 

 

Wachten op God. (of verwachten) 

Hoe wacht jij? Hoe wacht jij op God? 

Bel jij God net zoals 008? 

Bel jij God als je in Zijn Boek het antwoord niet kunt vinden? 

Bel jij God als laatste middel? 

En waarom? Om Zíjn antwoord op jouw vraag te krijgen of om jóuw antwoord op je vraag te krijgen? 
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Wacht je net zoals bij 008 geïrriteerd? 

Ja, zeg je, natuurlijk, want het is een dringende, een belangrijke vraag. Ik klop niet voor elk wisje wasje 

aan. Dus als ik wat vraag, dan meen ik dat ook. 

Tuurlijk, je hebt gelijk. De tijd dringt! 

Je moet ook opschieten, God wacht al zo lang op je! Wat, God op mij!? Nee, ik op God, ík wacht op 

antwoord van God! 

 

Wat denk je, zijn we niet veel te veel bezig met “ik en God” i.p.v. “God en ik”. We denken maar al te vaak: 

“God mag blij zijn dat ik zo christelijk leef, dat ik naar de kerk, naar Kompas ga”. 

We kloppen ons zelf op de borst. Wij kloppen! Daardoor horen we Zijn kloppen niet. Hij roept je, Hij ziet 

je, Hij hoort je. Hoort Hij mij? Nou, daar merk ik niets van. Ik heb al zo vaak gebeden om antwoord op 

mijn vraag, om antwoord op het doel van mijn leven, om zicht op mijn levensweg, maar ik hoor niets, nee 

niets. 

 

Hoe wacht jij op Zijn antwoord? 

Zoals bij 008? Je stelt je vraag, je weet ook welk antwoord je moet krijgen, namelijk het nummer! 

Niet meer en niet minder. 

Gelukkig is God geen “inlichtingendienst”. 

Niet Iemand waarbij je te horen krijgt: “Er zijn nog 10 wachtenden voor u”. 

Ook niet Iemand die altijd jóuw antwoord geeft op je vraag. 

Maar Iemand die vaak zelfs meer geeft dan alleen antwoord op jouw vraag. Niet minder, maar wel meer! 

Heel belangrijk hierin is jouw opstelling / jouw openstelling tot God. 

 

Verwacht je het ook van Hem. Of is het alleen wachten? 

Als je het van God verwacht, dan vertrouw je op Hem, dan vertrouw je erop dat Hij het weet, dat Hij je 

levensdoel kent, dat Hij je daarin wilt helpen. En Hij zal zorgen dat hetgeen gebeurd dat moet gebeuren, 

óók in elk wisje wasje, kortom in alles. 

Dit geeft je rust, omdat jij het niet hoeft te doen, maar omdat God het voor je doet. 
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