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Belijdenis van Petrus 

 

Iedereen kent ze wel, denk ik, de meerkeuzevragen. De één vindt ze juist fijn, heb je tenminste 25% kans 

dat je het antwoord goed hebt. De ander juist verraderlijk; in elk antwoord lijkt wel iets goeds te zitten. 

Weer een ander vindt het vervelend, omdat je zo helemaal niet duidelijk kunt maken van wat je allemaal 

weet. Kortom, de meningen hierover zijn verdeeld. 

 

De meningen in Jezus’ tijd waren ook wel eens verdeeld. Vooral als het ging om de mening over de 

persoon Jezus. 

 

Lezen:  Mattheüs 16: 13-17 

 

STV 

13  Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesaréa Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, 

zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 

14  En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een 

van de profeten. 

15  Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 

16  En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 

17  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed 

heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 

HSV 

13 Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: 

Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 

14  Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of 

een van de profeten. 

15  Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 

16  Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 

17  En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed 

hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 

Je hoort, de schare was verdeeld. Dit werd mede veroorzaakt door de Farizeeën en Sadduceeën. Jezus 

waarschuwt de discipelen dan ook in de voorgaande tekst voor hun leer, dat als zuurdesem werkt. Met 

andere woorden: een uiterlijke vroomheid zonder hart. Jezus vraagt dan aan zijn discipelen: Wie zeggen 

de mensen, dat Ik ben? Het antwoord is dan: sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elias, en weer 

anderen: Jeremia of één van de profeten. 

 

Het is niet eens zo verwonderlijk, deze antwoorden. In elk lijkt wel iets goeds te zitten. 

Elia riep het volk tot God terug. Jezus had iets van het type van Johannes de Doper en Elia in Zich, zij 

hadden ook in hun prediking het radicale. 

Jeremia die predikte met ernst en smart de ondergang. Ook in Jezus’ leven zien we dat. 

 

Je ziet, ze hebben allemaal iets gelijk, althans je kunt een kleine vergelijking trekken tussen Elia en Jezus 

enz.. Maar het belangrijkste zit er niet in. Dat komt omdat ze Jezus niet goed, niet echt kennen. Ze 

hebben er van gehoord, maar daar houdt het dan ook mee op. 

 

Maar Jezus vraagt verder aan zijn discipelen: maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? 
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En Petrus antwoordt dan voor hen allen: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 

En daar antwoordt Jezus op: Zalig ben je, Petrus, dit is niet iets uit jezelf, maar Mijn Vader heeft je dit 

gegeven. 

 

Wat het juiste antwoord is, is dus heel duidelijk. Natuurlijk, wij wisten het al lang, het antwoord. 

Wie zeg jij dat Ik ben. Ja natuurlijk, Jezus Christus, de Zoon van God! 

 

Zien we in Jezus niet vaak alleen maar een Jeremia: Jezus als een profeet die met ernstige 

waarschuwingen komt; Jezus als een soort boeman; een prediking waar niet veel vreugde en vrolijkheid 

in zit! 

 

We hebben wel van Hem, van Jezus gehoord maar we kennen Hem niet echt, niet persoonlijk! Dan kom 

je tot zo’n antwoord. 

 

Of is het bij jou zó: Stel dat Jezus is de Christus en dat ik door Hem alleen in de hemel kan komen, ja dan 

moet ik dat toch maar geloven, maar ik vul het geloof wel zelf helemaal in, geef me niet over aan Hem 

hoor, nee dat niet. Maar ik geloof wel. Misschien heb ik zó 25% kans dat ik het red, dat ik in de hemel 

kom. 

 

Kortom: we zeggen Hem te kennen, we zeggen Jezus te kennen, met onze mond, maar ons hart, zegt, 

nee! 

 

En daar gaat het juist om. Wat zegt jouw hart, wat is het antwoord van je hart! 

 

Petrus antwoordde vanuit zijn hart en Jezus zag dat. 

 

De vraag van Jezus wordt niet alleen de discipelen gesteld, maar ook ons. Maak jij je er makkelijk mee 

af, of neem je deze vraag serieus? 

 

Jezus vraagt:  wie zeggen de mensen dat Ik ben? 

Nou, de ouderling:  de Zaligmaker, 

de dominee:    de Christus, 

mijn godsdienstleraar: de Alfa en Omega, 

mijn klasgenoot:   een fabeltje, 

mijn … 

Maar jij, wie zeg jij dat Ik ben? 

 

Wat kan jouw hart hierop antwoorden? 
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